
Ik ben getrouwd en heb vier
kinderen. Mijn moedertaal is
Koerdisch en ik kan goed Arabisch
en Nederlands spreken. In Syrië
werkte in ik een restaurant, maar
dat deed ik niet graag. Dat is voor
iedereen anders. In Turkije werkte
ik twee jaar als schilder en in de
bouw.
 
Vorig schooljaar deed ik een
taalstage bij een schildersbedrijf
in Mol. Daar kon ik oefenen met
schilderen. ’s Morgens praatte ik
even met mijn baas en daarna
volgde ik zijn instructies op.
 
Nu werk ik als klusjesman en
schilder via artikel 60 in een
rusthuis in Dessel. Mijn begeleider
van het OCMW heeft mij geholpen
met het vinden van een goede job.
Ik doe het werk graag. Mijn baas
is een vrouw en ook dat vind ik
goed.
 
Tijdens mijn werkuren mag ik naar
de les gaan. Twee keer per week
volg ik Nederlands. Op
woensdagnamiddag volg ik een
opleiding voor schilder bij CVO
EduKempen in Turnhout. Het is leuk
om daar te praten met de
andere cursisten en de lerares.
 

WALEED
41 JAAR - UIT SYRIË

Cursussen
Nederlands momenteel 
in niveau 2.1 mondeling 

Theorie Rijbewijs B 
Taalstage 

Schilder/behanger

Mijn lerares vroeg mij waarom ik deze opleiding

doe, want ik heb al werk. Ik heb haar uitgelegd dat

ik het certificaat nodig heb om later ander werk te

zoeken. In mijn opleiding leer ik muren schuren en

plamuren. Eerst moet ik de muren wassen. Dat is

nieuw voor mij. 

 

Ik volgde ook de cursus Theorie Rijbewijs B. Zo

leerde ik alle regels van het verkeer. Ik deed het

theorie-examen in het examencentrum van Geel en

ben geslaagd. Nu heb ik mijn voorlopig rijbewijs.

Dat is belangrijk voor het werk.

VOLG EEN OPLEIDING EN DAN
KAN JE EEN JOB LEREN


